
Overwinning over de wereld
Goede moed is een opdracht van Christus, en dit moet een van
de kenmerken zijn van christenen in deze wereld. Degenen die
in  Christus  geloven,  zouden  niet  verontrust  moeten  zijn
(Johannes 14: 1). De beproevingen van deze huidige wereld zijn
zeker, maar ze zijn niet te vergelijken met de glorie van de
wereld die komen gaat, waarin jij een deelnemer bent.

Overwinning over de wereld
Om samen te vatten: je bent weer opgevoed en nu maak je als
zoon deel uit van Gods familie, maar het is Zijn wil dat je
niet uit de wereld wordt gehaald “Ik vraag niet dat u hen uit
de wereld haalt, maar dat zij u verlossen van het kwade”
(Johannes 17:15). Voor deze wereld is de opdracht van Christus
duidelijk:  houd  goede  moed,  ik  heb  de  wereld  overwonnen!
(Johannes 16:36).

We  weten  dat  “God  had  de  wereld  zo  lief  dat  hij  zijn
eniggeboren Zoon zond …” (Johannes 3:16), zodat iedereen die
in Christus geloofde niet verloren zou gaan en het eeuwige
leven zou verkrijgen. Van welke wereld hield God? God hield
van de mensheid, dat wil zeggen, God hield van alle mensen die
uit  Adam  geboren  waren,  zonder  onderscheid  (mensheid  =
wereld).

U was een van de mensen van wie God zoveel hield, en Christus
werd verlost zodat u niet zou omkomen, aangezien dit het einde
van de mensheid zou zijn, vanwege Adams vergankelijke zaad.

Nu, omdat je in Christus bent, ben je niet langer een deel van
de mensheid die verloren is gegaan “Zij zijn niet van de
wereld, zoals ik niet van de wereld ben” (Johannes 17:16). God
hield  van  alle  mensen,  en  degenen  die  geloofden,  werden
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opnieuw als geestelijke mannen geschapen, en ze behoorden niet
langer tot de wereld van Adam.

U geloofde, u werd wederom geboren en u werd een deelnemer in
de natuur en} familie van God.} U bent gestopt de zoon van
Adam te zijn en werd de zoon van God in Christus (de laatste
Adam), een geestelijke man.

Christus bad, voordat hij werd gekruisigd, tot de Vader en
zei: “Ik vraag u niet om ze uit de wereld te halen, maar om ze
voor het kwade te bewaren” (Johannes 17:15). Dat wil zeggen,
Jezus stond op het punt uit deze wereld te worden gehaald,
maar degenen die in hem geloofden, zouden niet uit deze wereld
worden weggevoerd. Dit laat zien dat, hoewel je nog niet uit
deze wereld bent gehaald, je er niet langer toe behoort (de
wereld).

U bent Gods exclusieve eigendom, verzegeld met de beloofde
Heilige Geest: “… wat de garantie is van onze erfenis, tot
verlossing van Gods bezit, tot lof van Zijn heerlijkheid” (Ef.
1:14).

Hoewel je nog niet uit de wereld bent gehaald, ben je al aan
de corruptie erin ontsnapt.

“Waarvoor Hij ons grote en kostbare beloften heeft gegeven,
zodat u daardoor deel kunt hebben aan de goddelijke natuur,
ontsnapt aan het verderf, dat door lust in de wereld is”
(2Pe 1: 4).

Altijd onthouden “… dat wij uit God zijn, en dat de wereld in
de boze ligt” (1 Johannes 5:19).

Jezus vroeg de Vader om niet uit de wereld gehaald te worden
en vrij te blijven van het kwaad. Vertrouw er op deze manier
ook op dat het Jezus is die u onaangeroerd houdt voor de boze
(1 Johannes 5:18).

Jezus heeft de wereld overwonnen en jij bent een deelnemer aan



deze overwinning. Dit betekent echter niet dat u, terwijl u in
deze wereld bent, immuun bent voor aandoeningen “Ik heb u dit
gezegd, opdat u vrede in mij zult hebben; in de wereld zul je
verdrukkingen hebben, maar houd goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen ”(Johannes 16:33).

Goede moed is een opdracht van Christus en dit moet een van de
kenmerken zijn van degenen die in Hem geloven. Degenen die in
Christus geloven, zouden niet gestoord moeten worden als ze
problemen  in  dit  leven  tegenkomen  (Johannes  14:  1).  De
beproevingen van deze wereld zijn zeker, maar ze zijn bij
lange na niet vergelijkbaar met de glorie van de wereld die
komen gaat, waarin jij een deelnemer bent.

Je  hebt  de  wereld  overwonnen  toen  je  tot  Gods  familie
behoorde  “Kleine  kinderen,  jullie  zijn  uit  God  en  jullie
hebben ze al overwonnen; want wat in u is, is groter dan wat
in de wereld is ”(1 Johannes 4: 4).

Je bent meer dan een winnaar voor degene die van je hield
(Rom. 8:37)!

Er is echter een waarschuwingsbericht: “Heb de wereld of de
wereld niet lief …” (1 Johannes 2:15). We weten dat Christus
de verzoening is voor de zonden van de hele wereld, wie Hem
accepteert, is omdat Hij van Hem houdt en liefheeft van degene
die Hem heeft voortgebracht.

Wie in Christus gelooft, doet de wil van God, is hetzelfde als
God liefhebben. Wie God liefheeft, houdt niet van de wereld,
noch behoort hij tot de wereld, dat wil zeggen, omdat hij Gods
wil heeft gedaan, namelijk geloven in degene die Hij heeft
gezonden, jij hebt de wereld niet lief. Maar voor degenen die
de wereld niet liefhebben (degenen die in Christus geloven),
blijft het niet liefhebben wat er in de wereld is.

Om niet lief te hebben wat er in de wereld is, moet u de
aanbeveling van de apostel Paulus volgen: “En degenen die deze
wereld gebruiken, alsof ze haar niet misbruikten, want de



verschijning van deze wereld gaat voorbij” (1 Kor 7:31). “Nu
gaat de wereld voorbij en haar begeerte …” (1 Johannes 2:17),
maar je zult voor altijd bij Christus blijven.

Toen je uit God werd geboren, veroverde je de wereld en begon
je in de geest te leven. Daarom moet hij die in de geest
(evangelie) leeft, ook in de geest wandelen “Want iedereen die
uit  God  geboren  is,  overwint  de  wereld;  en  dit  is  de
overwinning die de wereld overwint, ons geloof ”(1 Johannes 5:
4).

Je hebt geloof (rust) in God en hierdoor heb je de wereld al
overwonnen. Zo’n overwinning werd verleend door het evangelie
van Christus, het geloof dat de wereld overwint. Nu rest het
aan jou om onder de mensen te wandelen op een manier die de
roeping  die  je  bent  geroepen  waardig  is.  Dat  wil  zeggen,
wandel (gedraag) niet meer zoals andere heidenen, en bega
allerlei soorten ontbinding en verwarring (Ef 4: 1, 17).


