
Voorbestemming
God redt mensen ten alle tijden, maar geen van hen kan nemen
om zichzelf de eer om aan het beeld van Christus, maar degenen
die waren gericht door God: de kerk. Het is het lichaam van
Christus, dat de veelvuldige wijsheid van God, is openbaar aan
de overheden en de machten in de hemel, voor de in het maken
van Christus vooraanstaande onder vele broeders als hem wordt
geopenbaard in de kerk, gestelde doel (Efeziërs 3:10 -11).

Voorbestemming
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude

is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden” (2
Korintiërs 5:17)

 

Het Griekse werkwoord vertaald “tevoren bestemd” is προορίζω
(proorizo), en betekent “op voorhand te beslissen” “tevoren
Mark”, “voorbeschikken”.

De term dient om de veilige toestand in de eeuwigheid door God
wijzen. Allen die in Christus geloven als de waarheid van het
evangelie opnieuw geboren worden door het onvergankelijke zaad
(1 Petrus 1:23), en wanneer bekleed met het onvergankelijke,
zo zal de afdruk van de verheerlijkte Christus “Geliefden, nu
zijn wij kinderen van God, en toch niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen. Maar wij weten, dat, als Hij verschijnt zullen we
als hem; omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is” (1 Johannes
3: 2).

De man komt in de wereld door de wil van het vlees wil van de
mens en het bloed te brengen in zichzelf het beeld van Adam,
de aardse mens (Johannes 1:12; 1 Kor 15:48), en alleen wanneer
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zij in Christus geloven zijn nieuwe gegenereerd wil van God
naar de waarheid van het evangelie, daarom, nieuwe wezens, en
wanneer het gaat de coating op de onvergankelijke, alle nieuwe
wezens hebben het beeld van de geestelijke mens, welke is
Christus, de laatste Adam (1 Korintiërs 15:48 -49).

De tevoren bestemd term wordt gebruikt in het Nieuwe Testament
om  te  verwijzen  naar  de  bestemming  die  uniek  is  voor
geestelijke mensen. Christenen zijn voorbestemd door God tot
gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

God tevoren vastgesteld dat Christus de eerstgeborene onder
vele  broeders  positie,  de  meeste  uitstekende  conditie  zou
hebben dat de Eniggeborene, toewijzing van degenen die deel
uitmaken van het lichaam van Christus voor dit doel “Voor
degenen tevoren gekend heeft hij dat hij voorbestemd ook tot
gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de
eerstgeborene zij onder vele broederen” (Romeinen 8:29).

De mens Christus was de enige uit God geboren geïntroduceerd
in  de  wereld  helemaal  als  mannen  te  zijn  barmhartige
Hogepriester (Hebreeën 2:17) en kon de dood ervaring voor
iedereen (Hebreeën 2:14).

Worden  gedood  en  Resurge,  Jezus  verheerlijkt  was  de
eerstgeborene  uit  de  doden  positie,  en  nam  de  positie
eerstgeborene onder vele broeders, omdat het leidde tot de
heerlijkheid van God vele broeders (Hebreeën 2:10).

Verheerlijkte  Christus  is  de  uitdrukkelijke  beeld  van  God
(Hebreeën 1: 3; Kolossenzen 1:15), en erfde grote naam boven
alle  naam  (Filippenzen  2:  9),  en  Hij  het  hoofd  van  het
lichaam, dat wil zeggen, de kerk , de volheid van hem die
alles in allen vervult (Ef 1:23). Christenen draai dook met
Christus en zijn leden van zijn lichaam, dat is de gemeente
(Kolossenzen 3: 1).

Het  is  nog  niet  duidelijk  hoe  ze  zullen  worden  gered  (1
Johannes 3: 2), maar we weten dat alles zal worden opgeslagen



als  het  beeld  van  de  verheerlijkte  Christus,  zodat  deze
heerlijkheid die geopenbaard zal worden in de christelijke is
de creatie kreunen als in pijn van levering te wijten aan de
verwachting in afwachting van de openbaring van de zonen van
God (Rom 8:19 -21)

Wanneer  bekleed  met  onsterfelijkheid  en  onvergankelijkheid
(Rom 8:23), dat wil zeggen, wanneer het gaat de verlossing van
het lichaam in de Opname van de Kerk, opgeslagen in Christus
zal de conditie door God uitgedrukt opgetekend er in Genesis
te bereiken: – “Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze
gelijkenis” (Gen. 1:26), omdat langs alle door God verwekt
volgens de waarheid van het evangelie vergelijkbaar met de
verheerlijkte Christus zal zijn, en Hij, op zijn beurt, het
uitgedrukte beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1 : 19).

Het doel van God is eeuwig, en uw doel om eeuwige rust op
Zich,  en  niet  in  zijn  schepselen,  die  zijn  gemaakt,  zijn
daarom niet eeuwig “Ons bekend de verborgenheid van Zijn wil
volgens zijn welbehagen quepropusera op zich … ” (Efeziërs 1:
9).

En  wat  was  dit  gevestigd  en  doelgericht  ‘Zelf’?  Maak  de
eniggeboren Zoon eerstgeborene onder vele broeders als Hem,
zodat in alles wat hij de Eerste zou “Volgens het eeuwig
voornemen, dat in Christus Jezus, onze Heer” (Efeziërs 3:11)
hebben; “Voor degenen die tevoren gekend heeft hij dat hij
voorbestemd ook tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn
Zoon, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen”
(Romeinen 8:29; Kolossenzen 1:18).

Hoewel veel kinderen zijn genomen door Christus tot eer voor
het uitvoeren van het eeuwige voornemen (Hebreeën 2:10), de
scepter van Gods doel is de Christus, dat is, Zijn doel werd
opgericht in Zichzelf (Efeze 1: 9 ).

In Son vlees lichaam God heeft verzameld alle dingen (Col 1:20
-22), en God hem hoog verheven (Filippenzen 2: 9), alle dingen



heeft onderworpen zijn voeten en, boven alles (Kol 1: 23),
werd ook opgericht als hoofd van de kerk, de eerstgeborene
onder vele broeders (Efeziërs 1:22).

Het  is  noodzakelijk  om  te  begrijpen  in  welke  mate  de
heerlijkheid van de kerk als het lichaam van Christus, want
Christus boven alle overheid, domein, gezag, macht, enz. Werd
gezet, en bovenal, werd hoofd van de kerk, zodat de kerk zal
zijn boven alle overheid, dominantie, gezag, macht, etc. “Na
verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten wat de
hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom van zijn erfenis in
de heiligen, en wat is de uitnemende grootheid Zijner kracht
zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner
macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de
doden, en zetten hem aan zijn rechterhand in de hemel boven
alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen
naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook
in het volgende; en heeft alles onder zijn voeten, en op alle
dingen het hoofd van de kerk, die zijn lichaam is, de volheid
van hem die alles in allen vervult” (Efeziërs 1: 18-23).

In de eeuwigheid, eer de wereld was, God vastgesteld dat zijn
woord boven alles (Psalm 138: 2) dient te worden verheven, en
Christus is verheven, want in te voeren in zijn glorie werd
erg hoog en verheven (Is 52: 14).

Tot Christus te maken van de eerstgeborene zou nodig zijn om
vele  broeders  te  genereren.  Om  het  hoofd,  een  lichaam  te
maken, zou de kerk noodzakelijk zijn.

Het was in het licht van de in Christus doel dat God redt de
nakomelingen van Adam door de prediking van het evangelie,
want het wordt gegeven aan de gelovigen de macht om kinderen
van God (Johannes 1:12) geworden.

De  verloren  in  zonde  wordt  aangekondigd  heil  in  Christus
‘naam, als degenen die het vlees eten en drinken het bloed van
Christus deelachtig worden van Christus, dat wil zeggen, zijn



gemaakt leden van Christus’ lichaam.

Degenen die gered zijn door het evangelie geroepen met een
heilige  roeping,  dat  is,  volgens  de  in  Christus  geroepen
voordat de wereld begon “Die ons heeft zalig doel, en geroepen
met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar volgens
uw eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus
Jezus, voor de tijden der eeuwen” (2Tim 1: 9).

Door  in  Christus,  dat  is,  een  nieuwe  schepping,  is  de
christelijke voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld
van Christus, die het doel van God in Christus-effecten, om
het eerstgeborene maken onder vele broederen, de zeer verheven
hoofd van het lichaam .

De roeping in Christus werd opgericht in de eeuwigheid op
basis van de in Christus gevestigde doel, zodat verlenen de
genade van de nieuwe schepsel deelnemen dit doel in het zijn
kinderen of leden van het lichaam is genade die niet volgt
onze werken.

De apostel Paulus laat zien dat het lichaam van Christus, die
plant en hij die wateren is er geen verschil, hoewel elk
individueel zijn eigen loon ontvangen naar zijn werk “Nu hij
die plant en hij die wateren zijn één: en een ieder zal
ontvangen hun beloning op basis van zijn werk” (1 Korintiërs
3: 8).

Dit betekent dat iedere christen zal beloond worden op basis
van de goede en het kwade, die heeft gemaakt in het lichaam (1
Kor 03:13 -14; 1 Kor 9:17; 2 Korintiërs 5:10; Kolossenzen
3:24), maar de genade te zijn geteld als een kind van God te
zijn  in  Christus  Jezus  is  genade,  die  ons  gegeven  is  in
Christus Jezus, voor de wereld begon vanwege het doel dat God
in Christus heeft.

De roeping volgens Gods doel in Christus geroepen voordat de
wereld begon is onderscheiding die alleen wordt gegeven aan
degenen  die  in  Christus  zijn,  dat  wil  zeggen,  nieuwe



schepselen weer opgewekt naar het woord van de waarheid “druk
naar het doel, om de prijs van de roeping van God in Christus
Jezus” (Filippenzen 3:14).

U kunt het evangelie oproep niet te verwarren met de roeping
volgens de eeuwige doel, voor de roeping volgens de eeuwige
doel is voor een bepaalde groep mensen (Allen die in Christus
geloven), terwijl de oproep van het evangelie is universeel
(veel) en is gericht op alle verloren als gevolg van Adam’s
ongehoorzaamheid, maar verloor die voldoen aan de oproep zijn
weinig (Mt 07:14), vandaar het feit dat er maar weinig in de
gekozen  toestand  “want  velen  zijn  geroepen,  maar  weinigen
uitverkoren” (Mt 22:14).

Over de universele oproep van het evangelie van de apostel
Paulus  zegt:  “Want  wie  wij  genade  en  het  apostelschap
ontvangen, voor aobediência het geloof onder alle volken op
naam, onder wie gij ook zijt, genaamd van Jezus Christus” (Rom
1: 5).

De  noodzaak  van  gehoorzaamheid  aan  het  woord  van  geloof
verkondigd aan alle volken (Handelingen 15:14 -17), en onder
alle volken Christenen zijn geroepen om te behoren tot Jezus
Christus. Nadat ze hoorden het evangelie boodschap van redding
en  geloofde  in  Christus,  christenen  begon  te  ‘zijn  in
Christus’, dat wil zeggen, nieuwe schepselen werden gemaakt
“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord van de waarheid
gehoord, het evangelie van uw heil; en nadat ook geloofd, u
verzegeld met de Heilige Geest der belofte” (Efeziërs 1:13).

Heil  in  Christus  is  uitnodiging  strekt  zich  uit  tot  alle
mensen in alle naties en terwijl het vandaag heet “Wendt u
naar Mij en wordt behouden, alle einden der aarde, want Ik ben
God, en er is geen andere” (Jes 45:22),” Neigt uw oor, en komt
tot mij, hoort, en uw ziel zal leven, want met jou Ik zal een
eeuwig  verbond  maken,  de  firma  weldadigheden  Davids  geven
u” (Jes 55: 3) ; “(Want hij zegt: Ik heb u gehoord in een
aanvaardbare tijd en ik hielp je op de dag van het heil: Zie,



nu is het de tijd, ziet, nu is het de dag van de verlossing)”
(2 Korintiërs 6: 2).

Hebben de roeping volgens de eeuwige doel vond plaats in de
eeuwigheid, eer de wereld was (2 Tim 1: 9). In de eeuwigheid
werd opgericht Christus vooraanstaande onder vele broeders,
boven alles het hoofd van de Kerk “En Hij is het hoofd van het
lichaam, de kerk: wie is het begin en de eerstgeborene uit de
doden, die in alles wat hij de Eerste zou zijn” (Kolossenzen
1:18).

Voor het uitvoeren van zijn doel, God schiep Adam, de eerste
mens naar het beeld van hem dat was te komen, de mens Christus
Jezus (Romeinen 5:14).

Satan, op zijn beurt, besefte dat God de mens een positie
superieur is aan de engelen zou geven, de positie als de
Allerhoogste, het bracht bereikt dat het in een positie boven
de andere engelen (Jesaja 14:14).

De positie die Satan begeerde, Jezus Christus uit de dood te
bereiken,  omdat  het  voldoet  aan  de  gelijkenis  van  de
Almachtige,  de  afdruk  van  God  (Psalm  17:15).

Allen die in Christus geloven, sterven, begraven en weer de
kop opsteken met Christus een nieuw schepsel in de gelijkenis
van zijn opstanding (Romeinen 6: 5), en hebben geen andere
bestemming  die  niet  volgens  de  uitdrukkelijke  beeld  van
Christus dat Hij de Eerstgeborene zij onder zou kunnen zijn
vele broeders en, boven alles het hoofd van de kerk.

Alle christenen zijn al verheerlijkt (Johannes 7:22; Rom 8:17;
Rom 6: 4 -5): en zitten met Christus in de hemelse gewesten,
zoals  reeds  met  Christus  (  Col  3:1)  verhoogd  (Efeze  1;3,
Efeziërs 2: 6; Hebr 4: 3).

Perfect Man – – tijdens de bedevaart van de tijd van de
gelovige, al zijn gewekt in deze genade te blijven en te
groeien in de kennis van het evangelie, dat door de kennis van



de maat van de grootte van Christus bereikt al zijn alle in
Christus zullen in staat zijn om de erfenis van de heiligen in
de light “Totdat wij allen de eenheid in het geloof en van de
kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van
de  grootte  van  Christus  te  bereiken”  (Efeziërs  4:13;  Kol
1:12).

Het is de verlossing van het lichaam dat de gelovige zal
voldoen aan het beeld van de verrezen Christus. Zijn alleen
van toepassing wanneer de sterfelijke moet onsterfelijkheid
aandoen  en  wat  is  onvergankelijk  zal  onsterfelijkheid
aangedaan hebben, wat zal er gebeuren met de opname van de
gemeente (Romeinen 8:23).

De Griekse term vertaald “tevoren bestemd” wordt gebruikt door
de apostel Paulus in Romeinen in verband met de gelijkenis van
Christus,  welke  is  Christus,  de  eerstgeborene  onder  vele
broeders (Romeinen 8:29).

In  de  brief  aan  de  Efeziërs,  de  apostel  Paulus  gebruikt
dezelfde term voor christenen eraan te herinneren dat ze waren
gezegend met geestelijke zegeningen in Christus, dat is, omdat
ze nieuwe schepselen.

Eén  van  deze  zegeningen  is  de  ‘predestinatie’  van  de
christenen, omdat ze zijn in Christus, waardoor ze kinderen
van God maakt door adoptie (Efeziërs 1: 4). Omdat ze nieuwe
schepselen, christenen werden gemaakt van een erfenis, omdat
de  toestand  vergelijkbaar  met  de  Zoon  van  God,  die  waren
voorbestemd resultaten in lof van de heerlijkheid van God
(Efeze 1:11 -12).

De roeping die rust op de leden van het lichaam van Christus
tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus is soeverein
en onherroepelijk, omdat in de eeuwigheid God vóór alle dingen
instellen, dat Christus was bij uitstek, het hoofd van het
lichaam,  die  allemaal  waren  uitgevoerd  zal  glorie  door
Christus zou zijn als Hij.



God  redt  mensen  ten  alle  tijden,  maar  er  zijn  er  geen
voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus,
maar degenen die waren gericht door God: de kerk. Het is het
lichaam van Christus, dat de veelvuldige wijsheid van God, is
openbaar aan de overheden en de machten in de hemel, voor de
in het maken van Christus vooraanstaande onder vele broeders
als hem wordt geopenbaard in de kerk, gestelde doel (Efeziërs
3:10 -11).

Terwijl  in  de  eeuwigheid  God  soeverein  en  onherroepelijk
voorbestemd degenen die op het moment waarop riep vandaag om
de redding te aanvaarden dat Christus biedt te zijn als de
afdruk  van  de  verheerlijkte  Christus,  in  deze  tijd,  dat
vandaag wordt genoemd, door middel van hun ambassadeurs, dat
is de kerk, God roept de verloren dat God verzoend  “zo zijn
wij dan gezanten van Christus, alsof God we smeekte Nu wij
vermanen  u,  daarom,  voor  Christus,  worden  met  God
verzoenen” (2 Korintiërs 5: 20); “(Want hij zegt: Ik heb u
gehoord in een aanvaardbare tijd en ik hielp je op de dag van
het heil: Zie, nu is het de tijd, ziet, nu is het de dag van
de verlossing)” (2 Korintiërs 6: 2).

Degenen  die  volharden  in  Christus  zijn  voorbestemd  tot
gelijkvormigheid aan het beeld van de verheerlijkte Christus
“Als, in feite gegrond en standvastig in het geloof, en worden
niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord
hebt, hetwelk gepredikt alle schepsel, dat onder uit de hemel,
van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben” (Kol 1:23).

Noodzakelijk,  terwijl  degenen  die  ‘in  Christus’  (nieuwe
schepping) zal zijn als de Zoon van Gods beeld opgewekt, te
zijn  ‘in  Christus’  is  om  het  heil  te  bereiken  verloren
gehoorzamen van Christus vandaag “En het is voltooid, werd de
van eeuwig heil voor allen die Hem gehoorzaam zijn” (Hebreeën
5: 9).

Terwijl de zegen van de gelijkvormigheid aan het beeld van
Christus is onherroepelijk degenen die in Christus zijn, de



genade van de verlossing door gehoorzaamheid aan het evangelie
kan worden voorkomen “Gij liep goed, wie heb je belemmeren dat
gij de waarheid niet gehoorzaam te zijn?” (Galaten 5: 7).

In tegenstelling tot het idee prolate door calvinisten en
arminianistas, de Bijbel laat zien dat niemand in de wereld
komt voorbestemd om redding, voor alle zijn in zonde (Psalm
51: 5), en in de vorm van de leer verkondigd door Christus en
de apostelen “Maar dankzij gehoorzamen God u was slaven van de
zonde, u van harte gehoorzaamde de vorm van het onderwijs
waaraan u overgeleverd is” (Rom 6:17; Romeinen 10: 8).

Pas na het woord der waarheid, het evangelie van de verlossing
te hebben gehoord, en die in Christus geloofden dat de mens
wordt gered “Wie ook gij zijt, nadat gij het woord van de
waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; en nadat ook
geloofd, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der
belofte” (Efeziërs 1:13); “Want indien gij met uw mond belijdt
de Heere Jezus, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de
doden, gij zult zalig worden” (Romeinen 10: 9).

Niemand is naar het vlees geboren voorbestemd om redding, maar
is nodig om de boodschap van redding horen en geloven in
Christus als de Schrift zegt, de beslissing voor Christus
tijdens de aanvaardbare tijd: vandaag, volharden tot het einde
geloven “Wie gelooft en gedoopt zal zijn gered, maar wie niet
gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16; Hebr 3: 6 en
14).

Alleen voorbestemd hen die God liefhebben, dat wil zeggen,
degenen die het evangelie gehoorzaamde, want alleen zij die de
geboden van God te houden is om te geloven in Christus zijn
geroepen om te zijn als de uitdrukkelijke beeld van Christus,
voor  het  doel  van  deze  roeping  is  dat  Christus  is  de
eerstgeborene onder vele broeders als hem “En wij weten dat
alle  dingen  doet  medewerken  ten  goede  voor  hen  die  God
liefhebben, voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn”
(Romeinen 8:28); “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is



het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal geliefd
worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan
hem openbaren” (Johannes 14:21; 1 Johannes 3:23) .

Alleen degenen die eerder één met Christus (bekend) door het
evangelie zijn voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld
van Christus “Voor degenen tevoren gekend heeft hij dat hij
voorbestemd ook tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn
Zoon te worden, opdat hij zou zijn de eerstgeborene onder vele
broeders” (Rom 8:29), “God is getrouw, door wie gij aan de
gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer werden
genoemd” (1 Kor 1: 9).

Het  Griekse  werkwoord  vertaald  ‘weten’  zegt  niet  ‘weten’
alvorens te spreken van intieme gemeenschap, om een enkel
lichaam met Christus te zijn, “Dus we, wie zijn velen, één
lichaam  in  Christus,  maar  individueel  zijn  we  lid  één  de
andere” (Romeinen 12: 5); “En die Zijn geboden bewaart, in
hem, en hij in hem. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons
blijft, door de Geest, die Hij ons gegeven heeft” (1 Johannes
3:24).

De oproep tot gemeenschap bevordert Zoon van het heil in de
tijd dat het wordt vandaag opgeroepen, omdat de roeping tot
gelijkvormigheid aan het beeld van Christus vond plaats in de
eeuwigheid volgens het doel dat God in zichzelf heeft, om de
glorieuze Christus en sublieme zeer onder vele broers als hem.
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